Op zoek naar ‘eigen iden-
titeit’ in Huys te Moock
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Theo van Brunschot in ‘zijn’ Huys te Moock. (foto: Ingrid Driessen) |

MOOK | Wie voortaan alles wil
weten over de Tachtigjarige QOor-
log en de Slag op de Mookerheide,
kan daarvoor terecht bij Huys te
Moock. Het educatief informatie-
centrum, gevestigd in de VVV Plas-
molen, werd donderdag officieel
geopend. “De-Slag op de Mooker-
heide appelleert aan onze geschie-
denis; wij ontlenen er onze eigen
identiteit aan”, vertelt burgemees-
ter Wim Gradisen.
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De opening vond niet geheel toe-
vallig plaats op 14 april. “Een magi-
sche datum”, stelde voorzitter Theo
van Brunschot van Stichting Huys te
Moock. “Op deze dag in 1574 vond
de Slag op de Mookerheide plaats. De
verhalen en legenden verdienen het
om levendig gehouden te worden. De
afgelopen jaren brachten wij die ver-
halen naar de mensen toe (lezingen,
scholen et cetera), maar nu kunnen
de mensen ook naar de geschiedenis
toe, in het Huys te Moock.”
Bezoekers vinden er een routeboek-
je ‘Loop naar de Mookerhef’, er zijn
lespakketten voor scholen en speur-
tochten voor kinderen, en binnen is
een touchscreen. “Voor een antwoord
op de vragen: waarom was toen ei-

genlijk Spanje de baas en waarom |
vond die slag uitgerekend in Mook
plaats?” Ook is een app ontwikkeld.

‘Unieke ervaring’

Adjunct-directeur Hanneline Oosting
van RBT KAN, dat samen met de VVV
een belangrijk aandeel had in de in-
richting van het Huys, was ‘trots’.
“Dit draagt bij aan de ontdekking
van Mook, maar ook aan de uitstra-
ling van deze prachtige streek.”

Dat werd beaamd door burgemees-
ter Wim Gradisen, die als volleerd
historicus de 50-tal aanwezigen op
de opening voorzag van een Korte
geschiedenisles. “Wij kennen het als
de Tachtigjarigé Oorlog, maar in het
buitenland staat die te boek als de
Nederlandse Opstand. Dat dekt de la-
ding wellicht wat beter, want de Slag
op de Mookerheide appelleert aan
onze geschiedenis. Hier is de basis
gelegd voor onze autonomie. Wij
ontlenen er onze huidige identiteit
aan”, sprak hij. “En het heeft onze
taal verrijkt met ‘hutje op de hei’ en
‘loop naar de Mookerhei’. Maar het
appelleert ook aan toerisme en recre-
atie wegens de combi natuur en cul-’
tuur. Het eigene van de Mookerheide
maakt het niet alleen een prachtig
heidegebied, maar biedt ook cultu-
reel een unieke ervaring.”




