
 

Nieuwsbrief 18. 14 oktober 2022. 

 

We zijn weer actief geweest, heerlijk! 

Lieve Vrienden, leden van ons Comité van 

Aanbeveling en andere geïnteresseerden, wat 

was het een fijn jaar om weer nieuw leven in 

te kunnen blazen in Huys te Moock. Alhoewel 

corona zeker nog niet voorbij is en we 

allemaal nog voorzichtig moeten zijn, kon er 

toch alweer veel meer dan in de afgelopen 

twee jaar. We hebben er van genoten! Bij de 

start van 2022 hadden we als bestuur er voor 

gekozen om dit jaar als opstartjaar te 

beschouwen en nog niet meteen allerlei 

nieuwe activiteiten te beginnen: eerst maar 

even zien wat er op ons af zou komen. 

Desalniettemin hebben we toch een druk half 

jaar achter de rug. Er zijn alweer vele vragen 

op ons af gekomen en zijn er veel bijdragen 

aan allerlei activiteiten van ons gevraagd. U 

bent ons niet vergeten, waarvoor dank! 

Hectometermars. 

Zo werden we aangenaam verrast door de 

vraag van de gemeente Mook en Middelaar of 

wij een bijdrage zouden kunnen leveren aan 

de z.g. Hectometermars. Dit betreft een 

jaarlijks te organiseren bijeenkomst voor alle 

gemeentes die betrokken zijn bij de 

Vierdaagse. Dit jaar was Mook en Middelaar 

aan de beurt om deze dag te organiseren. Ons 

werd gevraagd het middagprogramma te 

vullen met een wandeling over de 

Mookerheide, met een pauze bij het huis Die 

Swaere Noodt, voor zo’n 100 deelnemers. 

Alles natuurlijk in het teken van onze verhalen 

over de Slag op de Mookerheide. Met veel 

geluk m.b.t. langstrekkende regenbuien werd 

dit een groot succes. We hebben onze 

verhalen kunnen vertellen, we hebben, met  

 

 

 

 

 

 

behulp van de re-enactorsgroep Borgerij 

Berghen op den Zoom, demonstraties mogen 

geven en vervolgens hebben we de 

deelnemers met een daverend kanonschot 

van het authentiek veldkanon ‘Barbara’ weer 

de terugweg gewezen. Een prachtige dag voor 

alle bezoekers uit de omliggende Vierdaagse 

gemeenten en fijn dat we Huys te Moock op 

deze manier weer eens voor het voetlicht 

konden brengen.    

De hectometermars. 

‘Ien de Kieker, Middelaar’. 

We werden even later gevraagd om deel te 

nemen aan de ‘Ien de Kieker, Middelaar’-dag. 

Dit betrof een evenement waarbij alle 

verenigingen van (Mook en) Middelaar zich 

konden presenteren in het Gemeenschapshuis 

de Koppel in Middelaar aan belangstellende 

bezoekers. We kregen een stand toegewezen 

voor al onze te presenteren materialen, 

routeboekjes, folders en boeken, op een 

mooie plek vlak bij de ingang. We mochten 

veel bekenden begroeten en veel 

geïnteresseerden vertellen over Huys te 

Moock. Ook verkochten we een flink aantal 

routeboekjes en mochten een aantal nieuwe 

Vrienden ontmoeten. Met de winnaar van 



onze tombola gaan we binnenkort onze route 

‘Loop naar de Mookerheide’ lopen. Kortom 

een heel plezierige bijeenkomst en voor 

herhaling vatbaar. 

Voorbereiding voor het jubileum 2024: 450 

jaar na de Slag op de Mookerheide. 

We lopen al wat langer met het idee rond om 

in 2024 wat uitgebreider aandacht te 

besteden aan het feit dat het op 14 april 2024 

precies 450 jaar geleden is dat de Slag op de 

Mookerheide plaats vond. Het was dan ook 

een aangename constatering dat ook vanuit 

de gemeente het signaal kwam hier mogelijk 

aandacht aan te willen gaan besteden. 

Inmiddels heeft er een brainstormbijeenkomst 

plaatsgevonden met de gemeente en een 

groot aantal stichtingen en verenigingen 

(muziek, toneel, scholen, schutterijen, horeca, 

etc.) om te bekijken of dit moment kan 

uitgroeien tot een echt dorpsfeest. Zelfs 

buurdorp Heumen is betrokken geraakt. Of 

het zo breed zal worden georganiseerd en wat 

het precies gaat worden, dat weten we nog 

niet maar het is misschien raadzaam om het 

weekend van 13 en 14 april 2024 maar vast te 

blokkeren in de agenda. 

Bezoekerscentrum Huys te Moock. 

In onze vorige Nieuwbrief hebben we u al 

verteld dat, met de sluiting van het VVV-

kantoor in Plasmolen, wij de locatie van ons 

Bezoekerscentrum Huys te Moock hebben 

verloren. Inmiddels zijn we ingetrokken bij 

buren van het oude VVV te weten restaurant 

de Pannekoekenbakker in Plasmolen. We 

hebben daar, samen met een VVV-TIP 

(toeristisch InformatiePunt), in de hal een 

plekje gevonden, maar omdat dit nu een 

onbemande situatie betreft zoeken we nog 

wel naar verbetering.       

Wandelingen en presentaties. 

Ondanks dat we 2022 in zijn gegaan als een 

rustig jaar om weer op te starten waren we 

blij verrast met toch alweer een flink aantal 

aanvragen voor wandelingen, presentaties en 

schoolbezoeken. Inmiddels hebben we met 10 

groepen onze ‘Loop naar de Mookerheide’-

wandeling gelopen. We hebben 4 presentaties 

gegeven en voor 6 schoolklassen hebben we 

onze gecombineerde ‘Geschiedenisles in de 

klas én een klasbezoek aan de hei’ uit de kast 

moeten trekken. Kortom alweer een druk jaar, 

zeker voor een opstart-jaar. 

 

 
Teun Tamboer. 
 
 
Meer weten of iets te melden? 
 
Neem gerust contact op met een van de leden 
van het bestuur:  
Jan Willem Bosman (06-53749934), Theo van 
Brunschot (06-20177917), Bauke Eekma (06-
22558019), Ernest Grosfeld (06-53132542), 
Theo Vlaar (06-50237393). 
   
  

 Beste vrienden en alle anderen, 

Blijf gezond.  

 
 
 
 
 
  

                                      


