
 

 

Nieuwsbrief 20, oktober 2023 

Uitnodiging. 

Beste Vrienden, leden van ons Comité van 

Aanbeveling en alle andere belangstellenden. 

Het doet het bestuur genoegen jullie in deze, 

alweer twintigste, Nieuwsbrief van de stichting 

Huys te Moock een nieuwe update te kunnen 

geven over onze activiteiten. Maar eerst willen 

we iedereen hartelijk bedanken voor de 

interesse, betrokkenheid en financiële steun 

bij ons Huys te Moock. Zoals verder in deze 

Nieuwsbrief toegelicht, zijn we druk bezig met 

de voorbereidingen voor de Herdenking van 

450 jaar Slag op de Mookerheide op 13 en 14 

april 2024. Bij deze zijn jullie allemaal van 

harte uitgenodigd om met ons de festiviteiten 

van deze herdenking mee te maken. Reserveer 

deze data in je agenda.     

Herdenking 450 jaar Slag op de Mookerheide. 

 

Ja, op 14 april 2024 is het precies 450 jaar 

geleden dat hier op onze Mookerheide de 

grote Slag tussen het huurlingenleger van 

Lodewijk en Hendrik, graven van Nassau en 

broers van Willem van Oranje, en het goed 

getrainde, gedisciplineerde Spaanse leger van 

don Sancho d’Avila werd uitgevochten. Een 

veldslag die uitzonderlijk was omdat in het 

begin van de Tachtigjarige Oorlog (meer  

 

 

 

 

 

historisch juist genoemd ‘De Nederlandse 

Opstand’ van 1568 tot 1648) de strijd tussen 

de opstandelingen en het Spaanse gezag zich 

veelal afspeelden in het belegeren en 

veroveren van steden. Maar vooral een 

veldslag die grote gevolgen zou hebben voor 

de toenmalige bevolking van onze regio. 

Het was geen beslissende veldslag voor de 

oorlog; die zou nog 74 jaar voortduren. Maar 

wel een die desastreus was voor de inwoners 

van Moock, Middelaar en omstreken. Het 

begon al de dag vóór de Slag op de 

Mookerheide, op 13 april 1574. Een 

huurlingenleger van zo’n 7500 manschappen, 

veel van hen te voet en met een ‘tros’ van vele 

honderden volgers, dat Middelaar en Moock 

overspoelde. Ze kwamen hier om te 

overnachten, allemaal moe van de dagmarsen, 

hongerig en boos omdat ze geen soldij hadden 

gekregen en voor hun eigen proviand moesten 

zorgen. Nee, geen prettig volk. Ze roofden de 

schuren leeg, bedreigden en vermoorden 

inwoners voor eten, sloegen alles wat van 

hout was kapot voor hun kampvuren en die 

vrouwen en dochters die niet gevlucht waren 

niet veilig.  Er voltrok zich die dag in de dorpen 

Mook en Middelaar een verschrikkelijke ramp 

in het klein.   

De volgende dag werd het huurlingenleger 

opgewacht door de Spanjaarden. Een treffen 

was onvermijdelijk en de uitslag uiteindelijk 

voor de opstandelingen van Willem van Oranje 

bloedig en vernietigend. 3000 huurlingen 

verloren hier hun leven, veel van hen in de 

moerassige velden en de toenmalige 

Maasgeulen van de Riethorst. 

Nu 450 jaar later zien diezelfde velden van de 

Riethorst er vriendelijk uit. De Maas is bedijkt 



en het gebied tussen Mook en 

Plasmolen/Middelaar is nu rustig en veilig. Er 

is hier geen oorlog meer. Met onze herdenking 

van de Slag op de Mookerheide willen we dat 

laatste benadrukken. We gaan geen veldslag 

naspelen, we willen de nadruk leggen op het 

feit dat de Slag op de Mookerheide er mede 

toe heeft bijgedragen dat er uiteindelijk vrede 

kwam (de Vrede van Munster in 1648). We 

willen benadrukken dat handen er niet zijn 

‘om de wapens op te pakken’ maar om 

‘handen te schudden’ en vrede te sluiten. Ja, 

er zullen op zaterdag 13 april 2024 twee 

‘legers’ optrekken naar Mook maar daar 

aangekomen zullen ze dat doen met als thema 

‘ontmoeten en begroeten’. 

Ook op zondag 14 april 2024 staan de 

festiviteiten in het teken van vrede sluiten en 

herdenken in plaats van dat we de strijd van 

toen proberen na te spelen en min of meer 

oorlog daarmee verheerlijken.  

Als gasten van Huys te Moock en van de 

gemeente Mook en Middelaar is iedereen bij 

deze van harte uitgenodigd om in dat 

weekend bij onze herdenking aanwezig te zijn 

en de festiviteiten mee te maken.                    

Nieuw Info-Punt Huys te Moock. 

 

Naast alle drukte van de voorbereidingen van 

deze herdenking hebben ook op andere 

terreinen niet stil gezeten in 2023. Met het 

sluiten van de VVV-post in Plasmolen en 

daarmee ook het gedwongen sluiten van ons 

Educatief Bezoekerscentrum daar, hebben we 

een alternatief moeten bedenken en 

realiseren. Het is ons nieuwe Info-Punt Huys te 

Mook geworden. Een informatiepunt, dicht bij 

de Mookerheide, waarin we op een 

interactieve manier, allerlei informatie 

verschaffen  over de aanleiding en het verloop 

van de Slag op de Mookerheide. Dit 

informatiepunt (I-punt) is bereikbaar voor alle 

geïnteresseerden en toevallige bezoekers aan 

de Mookerheide en staat bij de ingang van de 

Mookerheide via de Rijksweg (tussen Mook en 

Plasmolen) en de Startsedalweg bij het Huis 

‘die Swaere Noodt’, Rijksweg 189. We hebben 

ook gezorgd voor een bank om vermoeide 

benen even te laten rusten en op je gemak alle 

informatie over de Slag tot je te kunnen 

nemen. Op onze aangepaste website 

www.huystemoock.nl is alles te lezen over ons 

nieuwe I-punt Huys te Moock.      

Lezingen en Rondleidingen. 

We hebben zelfs nog tijd weten te vinden voor 

de toenemende vraag naar lezingen en 

rondleidingen. Zo zijn we gevraagd om een 

bijdrage te leveren aan de Zomer3Daagse van 

Mook, hebben we weer een flink aantal 

geschiedenislessen verzorgd op basisscholen 

en zijn vervolgens met die groepen de hei 

opgegaan op terplekke het relaas van de Slag 

op de Mookerheide inzichtelijk te maken en 

hebben we een 10-tal lezingen gegeven. Ook 

hebben we de deelnemers aan een fietstocht 

van de Industriële Kring Land van Cuijk en 

Noord Limburg onderweg verrast met lokale 

verhalen over de Tachtigjarige Oorlog en 

hebben we een kleine rol gespeeld bij de 

totstandkoming van de nieuwe speeltuin de 

Schatkuul in Mook. Ja, we hebben een druk 

maar productief jaar achter de rug. En het 

mooiste moet nog komen: de herdenking van 

450 jaar Slag op de Mookerheide op 13 en 14 

april 2024. 

Het bestuur. 

Mocht u nu denken: ’O wat leuk om zo met 

groep enthousiaste mensen met de 

geschiedenis bezig te zijn en een feestje in 

2024 voor te bereiden’, dan bent u hartelijk 

welkom om zich bij ons aan te sluiten. In welke 

vorm dan ook: als vrijwilliger, als sponsor, als 

Vriend of als bestuurslid. U bent van harte 

welkom.  

http://www.huystemoock.nl/


Meer weten of iets te melden? Neem gerust 

contact op met een van de leden van het 

bestuur:  

Marie-Louise Buckens (06-10069274), Theo 

van Brunschot (06-20177917), Bauke Eekma 

(06-22558019), Ernest Grosfeld (06-

53132542), Theo Vlaar (06-50237393). 

 

 

 

 

 


