
 

 

Nieuwsbrief 23, oktober 2024 

Beste Vrienden, leden van ons Comité van 

Aanbeveling en andere belangstellenden. 

 

Inleiding. 

Wat een prachtig jaar is het jaar 2024 

geweest voor onze stichting Huys te 

Moock! Natuurlijk hebben we op 13 en 14 

april een fantastische herdenking gehad 

van het feit dat 450 jaar geleden hier, 

precies  bij ons dorp, een van de 

belangrijkste veldslagen uit de 

Tachtigjarige Oorlog plaatsvond. Maar ook 

vierden we dit jaar het 10-jarige jubileum 

van onze stichting die opgericht is op 14 

april 2014. Op beide gebeurtenissen kijken 

we met heel veel plezier terug in deze 

Nieuwsbrief. Het jaar 2024 was voor ons 

ook een topjaar met lezingen en gegidste 

wandelingen. Ook daar vertellen we in 

deze Nieuwsbrief graag iets meer over. 

 

Herdenking van de Slag op de 

Mookerheide. 

In de vorige Nieuwsbrief hebben we al  

 

 

 

 

uitgebreid stil gestaan bij het fantastische 

feest wat we samen met de leerlingen van 

de basisscholen van Middelaar, Mook, 

Molenhoek en Heumen hebben mogen 

vieren. Met tachtig re-enactors, een 

middeleeuws muziekgezelschap, de 

schutterijen uit Middelaar en uit Mook, de 

Drum-Showband van Mook en ontelbare 

vrijwilligers hebben we alle zeilen bijgezet 

om voor een perfecte entourage te zorgen. 

Tijdens een dankavond voor alle 

vrijwilligers hebben wij hen nog eens in 

het zonnetje gezet. Zonder hen had het 

niet zo’n succes kunnen worden. Denk 

alleen maar eens aan die meer dan 250 

tenues van de schooljeugd, alle 

zelfgemaakte vlaggen en alle vrijwilligers 

‘in het veld’ op 13 april. 

 

 



In het bijzonder willen we bij deze de 

gemeente Mook en Middelaar nogmaals 

bedanken voor de samenwerking en alle 

ondersteuning die we mochten ervaren. 

Ook de gemeente heeft er mede voor 

gezorgd dat deze twee dagen tot 

‘monumenten’ in de geschiedenis van 

Huys te Moock zijn uitgegroeid. In een 

aparte bijeenkomst hebben we de 

gemeente bedankt met een fotoboek van 

onze herdenking. De gemeente verraste 

ons bij die afsluitende bijeenkomst met 

een prachtige ingelijste foto van de stoet 

van de huurlingen op weg naar ‘de 

confrontatie’ met de Spanjaarden. Last but 

not least, dank aan allen die onze 

herdenking financieel mogelijk hebben 

gemaakt: de subsidiegevers en sponsoren 

en ook alle vrijwilligers die ons 

daadwerkelijk met hun inzet hebben 

geholpen.   

Nogmaals: iedereen ontzettend bedankt! 

 

Huys te Moock bestaat 10 jaar. 

Op de dag van de herdenking dag 14 april 

2024 vierden we ook ons tienjarig 

jubileum. Die mijlpaal raakte een beetje 

ondergesneeuwd door de prachtige 

herdenking van 450 jaar Slag op de 

Mookerheide. Maar toch! Op 14 april 2014 

tekende een aantal enthousiastelingen-

met-een-idee de oprichtingsacte bij de 

notaris. Met een beeld van wat de 

Stichting zou kunnen betekenen startte 

Huis te Moock.  Inmiddels zijn we 10 jaar 

verder en heeft Huis te Moock ideeën 

omgezet in activiteiten: de routeboekjes 

met onze verhalen, een speurtocht voor 

de kleinere jeugd, lezingen, een 

informatieve website en nog veel meer. 

Het bestuur  heeft inmiddels al een flink 

aantal mutaties doorgemaakt maar alle 

betrokkenen van nu en die uit het 

verleden hebben hun bijdrage geleverd en 

samen een geweldig resultaat neergezet. 

De laatste bestuursmutatie heeft recent 

plaatsgevonden. Henk Joosten uit 

Molenhoek is per augustus toegetreden 

tot het bestuur. We zijn erg blij met deze 

aanvulling maar tegelijkertijd zijn we, in de 

wetenschap dat veel handen licht werk 

maken, nog steeds opzoek naar verdere 

uitbreiding. Heeft u interesse of weet u 

iemand die het wellicht leuk vindt om 

samen met ons deze bijzondere periode in 

de  geschiedenis van Mook en Middelaar 

blijvend in de herinnering te houden: bel 

of mail één van ons!! 

Natuurlijk hebben we nog even op een 

ander moment stil gestaan bij ons 

jubileum. Het huidige bestuur heeft, 

samen met alle partners, het tienjarige 

bestaan van Huys te Moock gevierd met 

een gezellig avondje barbecueën op het 

terrein van ons clubhuis. Een mooi feestje 

op een mooie, historische  plek.    

 

2024, een succesvol jaar voor Huys te 

Moock.  

Mede dankzij alle publiciteit rond de 

herdenking van 450 jaar Slag op de 

Mookerheide hebben we ook op andere 

gebieden een mooi jaar achter de rug. We 

hebben vijf groepen van geïnteresseerden 



mogen begeleiden tijdens een wandeling 

over de Mookerheide met onze verhalen 

over de Slag. We hebben acht lezingen 

mogen geven en we hebben zes 

schoolklassen onze geschiedenis mogen 

vertellen tijdens  een schoolwandeling 

over de Mookerheide. Ook hebben we een 

nieuw fietsrouteboekje gelanceerd met 

het verhaal over de route die het Spaanse 

leger volgde op weg naar de Slag op de 

Mookerheide (getiteld ‘In het spoor van de 

Spanjaarden’). Samen met dit routeboekje 

hebben we bijna 750 mensen weer blij 

kunnen maken met een exemplaar van 

een van onze vier routeboekjes: twee 

wandelroutes en twee fietsroutes. 

 

 

Ook hebben we het jaar 2024 gebruikt om 

ons nieuwe Informatie-Punt verder uit te 

breiden. Onder andere is hier een nieuw 

informatiebord geplaatst en zijn daar alle 

routeboekjes van Huys te Moock (en nog 

veel meer) verkrijgbaar. Dit Informatie-

Punt is gevestigd aan de Startsedalweg bij 

de ingang van de Mookerheide (vanaf de 

Rijksweg tussen Plasmolen en Mook) en 

verheugt zich inmiddels al in veel 

belangstelling van langslopende bezoekers 

aan de Mookerheide en geïnteresseerden 

in onze lokale geschiedenis.   

Afsluitend 

Met dit jubileumjaar 2024 sluit de 

Stichting Huys te Moock een periode af. 

Maar er begint ook weer een nieuwe 

periode, met nieuwe ambities. We hebben 

inmiddels een nieuw plan voor het jaar 

2025 opgesteld met o.a. verdere 

aanpassingen aan ons Informatie-Punt en 

nóg meer verhalen over onze lokale 

geschiedenis tijdens de Tachtigjarige 

Oorlog. Mocht u interesse hebben om ons 

op een of andere manier te steunen, als 

vriend, als lid van ons bestuur of als 

vrijwilliger, kijk dan op 

www.huystemoock.nl  en laat het ons 

gerust weten op info@huystemoock.nl of 

bel een van onderstaande bestuursleden.  

Theo van Brunschot (06-20177917), Bauke 

Eekma (06-22558019), Ernest Grosfeld 

(06-53132542), Henk Joosten (06-

18608912), Theo Vlaar (06-50237393). 

 

Uitgebreide informatie over Huys te 

Moock vindt u op www.huystemoock.nl 

 

                                                                

http://www.huystemoock.nl/

